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Wilde anjelieren (Jacques van Mourik)

Het ossenspan

Nieuw in onze collectie is het werk ‘Het ossenspan’
van Jacques van Mourik. Dit schilderij zal voor
het eerst tentoongesteld worden. Het is een heel
dynamisch werk, dat zie en voel je als je ervoor
staat. Jacques van Mourik heeft veel dieren geschil-
derd en getekend. Schapen, geiten, paarden al dan
niet voor een wagen, koeien bij de sloot, en zijn
hond Jut.

Dieren waren onderdeel van de leefomgeving en
van belang voor het binnenhalen van de oogst, het
ploegen van de akker, als leverancier van eieren
en vlees. Opvallend is het dat Jacques van Mourik
regelmatig een poot van een dier te veel of te
weinig neerzet. Dat zie je ook bij ‘Het ossenspan’.
Waarom hij dat deed is niet duidelijk. Misschien
omdat je het niet mist tenzij je het weet? Hij was
een snelle schilder die met weinig middelen veel

(effe;rt wilde bereiken.

Er zijn meer versies van dit werk bekend bij ons. Een
daarvan is in het bezit van het Limburgs Museum.
Ook op dat schilderij klopt het aantal poten van de
ossen niet.



Pluimvee met voederbak (Peter Job)

Verbinding heden en verleden

‘Toen en Nu'’ lijkt door de tijd waarin we leven opnieuw weer een verbinding
aan te gaan. Ons dagelijks leven is veel duurder geworden. We letten op ons
energieverbruik en doen daarom eerder een trui aan, laten niet onnodig
ergens licht branden. We zijn ons bewuster geworden van de luxe die we
gekend hebben maar die nu om verschillende redenen niet meer vanzelf-
sprekend is. Het maakt dat we op een bepaalde manier teruggaan in de tijd,
zij het niet-met alles. Corona zorgde er al voor dat tijdens de lockdowns de
mensen min of meer noodgedwongen, de natuur opzochten omdat winkels,
musea, restaurants etcetera gesloten waren. Ook zorgde corona ervoor dat
we meer lokaal gingen kopen en velen van ons doen dat nog steeds. Dat was
vroeger heel gewoon: je kocht je boodschappen in je dorp of de wijk waar
je woonde, veel mensen verbouwden hun eigen groenten en fruit. Toen was
dat pure noodzaak maar voor sommigen is dat nu ook weer het geval of het
is een keus om bewuster te leven. !
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Plasmolense
kunstenaars

De natuur in Plasmolen
was de reden dat Jacques
van Mourik zich er rond
1900 vestigde. Hij voelde
zich er thuis, thuis tussen
de mensen en de na-
tuur die hij paradijselijk
noemde.

Het was een rustiger tijd,
er was minder haast.
Er waren perioden van
armoede onder de Plas-
molense kunstenaars
maar als er een werk ver-
kocht werd vierde men
dat uitbundig. Er werd
geruild: een schilderijtje om de reke-
ning bij de kruidenier te vereffenen.
Gaandeweg konden de meesten toch
wat luxer leven. Kijk naar hoe Jacques
van Mourik hier begon: in een hut en
vervolgens in het torenhuisje. Na de
tweede wereldoorlog betrok hij een
nieuw huis aan de Schildersweg.

In 1900 toen de Plasmolense schilders
hier neerstreken woonden er onge-
veer vijf miljoen mensen in Nederland,
nu zijn dat er zeventieneneenhalf
miljoen. Wat bleef is, dat er kunste-
naars zijn en waren. Kunstenaars die
zich laten inspireren door dezelfde
omgeving als de vroegere Plasmolense
kunstenaars. En al is de natuur nu
minder ongerept, is er minder stilte
en struikelen we soms over elkaar, de
natuur en de mens blijven fascineren.

“meer informatie te
. exposities in KunstlokaalMook.
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