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De kunst
van het Kijken

Als je in een mooi gebied loopt word
je soms opeens getroffen door iets dat
je nog niet eerder opgemerkt had: een
bloem, een bijzonder gevormde boom
of zonlicht in de schaduw. Dan zeg je:
"Wauw, jeeh wat mooi.” Het blijft je
bij. .

Datzelfde kan je ook gebeuren als je naar een
kunstwerk kijkt, een schilderij of wat ook. “Wat
is dat mooi, wat raakt me dat.” Je wordt ont-
roerd en neemt de sfeer voor de rest van de dag
mee. Van Gerard Cox (1864 1931) kies ik ee
. schilderijen Maaier op het veld".
Deze gevoeligheid voor iets moois, is een gave . '
die je kunt ontwikkelen. Twee ‘leermeesters’
van mij waren ervan overtuigd dat één van de
belangrijkste middelen om die vaardigheid te . je boven de'honzon Woiken die 'een regenb‘ i gan-
ontwikkelen is: kijken. Als je les kreeg van Theo . kondtgen. Het koren met korenbloemen en k&ap—
Elfrink (1923-2014) riep hijvoortdurend: “Kijken, zen ertussen staat hoog. De maaier heeft al een ...
kijken, kijken en dan pas strijken!” Hij bedoelde:
neerpenselen op het doek. Een docent van de
- opleiding Kunstgeschiedenis nam ons mee
naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Hij zette
ons voor een schilderij dat ‘we minstens tien
“minuten moesten bestuderen. Daarna mochten
we vertellen wat we gezien hadden en wat het
zou kunnen betekenen. Kunst maken ontstaat
dus door kijken, en ook kunst genieten ontstaat
door kijken. ’

Stichting Jacques van Mourik heeft veel moois
in huis, onder andere werk van drie kunste-
naars, alledrie familie van elkaar: Gerard Cox
Sr., zijn kleindochter Julia van Verschuer en haar
zoon Marcus Thorn Leeson.
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I ,Het iseen zwart Wit tekenmg waarin het w:t het donkerste 2wa o
nog meer be rukt

in de hoek ligt nog wat onbestemd gere: manden, dozen7 ‘
Maar de rechter benedenhoek wordt gesierd door handerden
: hchte blaad;es dxe srerh;k ais een waterval de ki men bmnem

» ‘bio.empjes-, Desfeerisn
~ Klein te krljgen.

Julia van Verschuer, Ruine druivenkas, litho
collectie Stichting Jacques van Mourik

De laatste die ik jullie wil voorstellen is Markus Thorn Leeson
(*1950), zoon van Julia van Verschuer, graficus/beeldhoud-
ster en Eric Thorn Leeson, een uitmuntend graficus.

Het betreft hier een ets, afgedrukt in sepiakleur. De titel
van dit werk is: ‘Ontsnapt’. Een kooi ligt opengevallen op
het gras. Het touw waaraan de kooi was opgehangen is
gebroken. De vogel is weggevlogen, ontsnapt zelfs aan het
kader waarin hij gevangen zat. :

Helemaal op de voorgrond ligt een afgebroken tak, van een
kastanjeboom wellicht? Enop het aangevreten blad zit een
kever, ik weet niet welke keversoort.

Midden in de voorstelling staat een boom, waarvan ik ook
de naam niet weet. Op de horizon links en rechts boom-
partijen en struiken. Het geheel is nogal raadselachtig: wat
doet die tak met blad en kever daar helemaal vooraan? Is
dat alleen maar om het blad te vullen?

Is dit een hoopvolle prent, is de vogel op weg naar een
betere toekomst of is zijn enige gedachte: wegwezen hier,

weg, weg. Geheimzinnig... je kunt daar nog een hele tijd
Markus Thorn Leeson, “Ontsnapt”, ets, over nadenken. s
privébezit

. Drie mooie kunstwerkjes waar je zomaar kunt
. langshuppelen. “Mooi, mooi, mooi”. Maar als je
je de moeite neemt er wat langer naar te kijken,
écht kijken, dan zie je zoveel meer. Ja kijken,
kijken is een kunst.

is gratis. Een vrijwillige bijdrage is zeer welkom!
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