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Kunsthistorie

Tekst: Masja Nannings Fato‘s: Stichting Jacq

der Werff Daarln was te 1ezen over zqn vnend-,;
schap met Wem Noordhoek Het is dan ook met' '

Noordhoek en Brokke kwamen uit het
westen van het land en doken in 1941 in
Plasmolen onder om te ontkomen aan
tewerkstelllng in Duitsland. Vervolgens

~ woonden zij in de oorlogsperiode in

Viiddelaar. Ze konden als keramiekdeco-
rat:e schilder voor halve dagén werken
bij” pottenbakkerij ‘De, Olde Kruyk’ te
Milsbeek. Dit bedrijf moest in 1943  sluiten
~_waarop d beide kunstenaars in Mldde-
“laar werk vonden - als Iandarbelders Ze
bleven tekenén en gaven daarnaast ook
lezingen en npdlgden sprekers uit.

Aan het eind van de Tweede Wereld-
oortog staken: zij de Maas"® ovgr Ze ver-
bleven kort in Sint Agatha en woonden
een jaar in Haps Daarna Wponden zij
in_het voormalige koetshuis * De Koe-
pel” van het. landgoed de ’O\gerhage i

Cuijk. In die tljd vgrblevenzdaar meQrderé :

kunstenaars

Topic

Wim Noordhoek _begon met tekenen
aan de Vrije Academie in Den Haag. Tot
omstreeks 1955 werkte hij als graflsch
kunstenaar. Tijdens de Tweede Wereld-
oorlog begon hij te experimenteren met
zwart-wit fotografie, zijn doka had hij bij
Peter Roovers in het kasteeltje te Heijen.
Na 1955 besloot hij zich te specialiseren in
kleurenfotografie. Als fotograaf was hij
autodidact. Hij leverde een belangrijke
budrage als promotor aan. . deze kunst-
vorm e door zijnrol” als leraar (0.a.
Academne “Kunst en Vormgevmg
St. Joost te Den Bosch). Samen*met
collega-fotografen reisde hu door “heel
Europa 3

:lnterwew met Wim Wijnhofen
‘Wim Wijnhofen, opgegroeid in Plasmolen

aan de Zevenbergseweg en vervolgens

‘woonachtig in Middelaar,“heeft Noord-
‘hoek goed gekend. Op een donderdag-

'Het oude raadhuis van Cuijk’ van Wim Noordhoek,

avond zitten we samen en vertelt Wim
me over de vriendschap die voortduurde
tot het overlijden van Wim Noordhoek.
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Hoe het begon

Het huis van het gezin Wijnhofen (vader,
moeder, 2 dochters en 3 zonen) werd net
zoals veel woningen hier in de gemeente
gebombardeerd in de Tweede Wereldoor-
log. Toen er een nieuw huis stond kwam

‘de familie in contact met Noordhoek.

Noordhoek, die destijds weinig geld had,
schoof graag aan voor een maaltijd bij de
familie en werd een huisvriend.

Het was circa 1956 dat Noordhoek op een
dag met een wel heel bijzonder voorstel

. kwam. Hij nodigde de toen 11-jarige Wim
'Jurc om mee te gaan naar Zuid- Frankruk

De reis zou een paar weken voor de zo—
mervakantie aanvangen ma W|m was
Ieerp[{lﬁhtlg... Noordhoek |




Frans sprak, zou het regelen met mees-

«ter Klaassen die getrouwd was met een

Francaise. De zaak was snel beklonken
want misschien, zo dacht meester
“sen, zou de jODQE' im later nooit meer
zo'n kans krijgen.

En zo stapte op zeer jeugdige leeftijd
~Wim Wijnhofen achter op de motor bij
Wim Noordhoek richting Frankrijk, de
bagage zat in zelfgemaakte leren tassen
aan de zijkanten van de motor.

Overnachten deden ze bij vrienden of
kennissen van Noordhoek, opgedaan bij
eerdere reizen. Zo herinnert Wim zich een
nacht bij een pastoor in Noord-Frankrijk.
Soms kwam het voor dat de schemering
viel op een plek waar ze niemand kenden
en-dan-reed.Noordhoek zijn motor rich-
ting een boerderij. Klopte aan, vroeg om
__een slaapplek-en-wat eten. Dit lukte al-
-_tijd, gratis en voor niks. Noordhoek was
étén,;man die omging met alle rangen en
standen. Hij kreeg door zijn manier van
doen veel voor elkaar al was er een enke-
_ling die in eerste instantie schrok van zijn
“woeste haardos. \

‘Boom* van Wim Noordhoek

laas-

Onderweg, zo vertelt Wim, kon het
gebeuren dat Noordhoek de motor
keerde en ze een uur terugreden omdat
hij op een bepaald punt iets gezien had
dat nadere bestudering behoefde. Het
zat in het hoofd van Noordhoek, het
bleef hem bezig houden en om het eruit
te krijgen moest hij terug.

Noordhoek hield van de natuur en had
een grote voorliefde voor bomen. Hij
heeft vele bomen vastgelegd, zowel als
graficus en als fotograaf. Ook bezochten
ze Franse kerkhoven. De vormen van de
grafstenen intriggﬁerde Noordhoek. Zo

‘Haven met schepen’ van Wim Noordhoek

herinnert Wim zich een opstaande graf-
steen met er bovenop een soort glazen
huisje. Wim moest achter de steen een
bloem omhooghouden, Noordhoek legde
de bloem door het glazen huisje vast.

Tijd voor heimwee was er niet, elke dag

bracht iets nieuws, iets bijzonders of

jwonderhjks Het eten van escargots, de

smaak van knoflook en kruiden, de geur

-van lavendelvelden, de onbekende land-

schappen. Ze deden de Provence aan en

ook de Camargue. Een week verbleven

ze bij een bekende van Noordhoek die bij
het spoor werkte, daar- ontmoette Wim
Bernard en Claude, de twee zonen van
de gastheer. Bernard was van de leeftijd
van Wim en Claude had een droom, hij
wilde pottenbakker worden. Noordhoek
regelde dat toen Claude rond de achttien
was. Hu werd opgeleid bij pottenbakkerij
De Vuurvogel in Milsbeek op voorspraak
van Noordhoek. Claude woonde een jaar
in bij de familie van Wim in Plasmolen. Als
volleerd pottenbakker ging Claude naar
Les Beaux, toen een verlaten gehucht
waar nlks te doen was maar waar lang-
zaamaan steeds meer kunstenaars naar
toe ~»trokken~. i
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